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Leven is boete doen?

Zolang de mens op aarde rondwaart, zolang bestaat het idee dat de
mens op aarde is om een schuld in te lossen. Of het nu religieus getint
is of later een psychologische wending meekreeg, het idee van inlossen
is niet te verdoezelen of te ontkennen. Luciwer kan het niet
verhinderen, zoals hij ook de ontdekking van de Liefde uiteindelijk niet
kan voorkomen.

Wel kan Luciwer zijn instrumenten gebruiken om de waarheid met
leugen te vermengen, schijntegenstellingen te creéren in het verlangen
de ziel het spoor bijster te maken en de weg terug naar de Liefde te
hullen in een mist.

Zo is het concept van leven van een tweede incarnatie door Luciwer
verwrongen tot het concept van schuld en boete.

Het leven in een tweede incarnatie, het leven van alle zielen in deze
materiéle wereld, heeft maar een doel, het hervinden van de balans,
ieders balans, en de uiteindelijke stap naar harmonie te zetten. Het
ontdekken van de Liefde door ieder van ons in onszelf is de
belangrijkste stap in het vinden van die balans en de uiteindelijke
harmonie bij de AllerEerste.

Het ontdekken van de innerlijke Liefde en het hervinden van de balans
is niet alleen een abstracte weg. Sterker, het menselijk denken speelt
slechts een rol in tweede fase tijdens het afleggen van die weg. Het is
het menselijk ervaren en voelen in dit aards leven dat de
hoofdbestanddelen van het leven bevat op de weg naar de balans. Wat
een mens denkt en wil is een gevolg van het lot en de ervaringen in
deze wereld.

Het lot en de ervaringen zijn in volledig vrije wil zelf gekozen en bepaald
voor men het leven hier begon. De keuze van dat lot en die ervaringen
is het leren dat men wil, met het 'falen' uit de eerste incarnatie als
uitgangspunt. Nogmaals, niet alleen in abstracte vorm, maar vooral heel
concreet.

Een vereenvoudigd voorbeeld. Wie in de eerste wereld een machtig
persoon was en daarbij een ander onderdrukte, zal in de tweede wereld
daar het perfecte spiegelbeeld bij uitzoeken. Voor de hand lijkt te liggen
dat die persoon in deze materiéle wereld een leven zal leiden van
onderdrukt zijn. Evenzo voor de hand ligt dat deze persoon opnieuw in
een leidersrol komt, maar dit ten positieve zal willen gebruiken; daarbij
ook de onmacht van de macht ervarend. En evenzo ligt voor de hand
dat deze persoon opnieuw in een onderdruk-kende machtspositie komt,
tegen wil en dank ervaart deze, en uit de rol geen vreugde kan putten
en een innerlijke verscheurdheid zal ervaren.

In oneindige variatie is deze tweede wereld een spiegelbeeld voor de
eerste. Te ontdoen wat werd gedaan, de weg naar de Liefde te vinden,
de Liefde die ooit werd versmaad. De Liefde, naast Licht en
WarmeSchoonheid, een aspect van de AllerEerste.

Voor de een zal het ontdekken van de innerlijke Liefde relatief vroeg in
het leven komen, voor de ander relatief laat. Maar komen doet het. Een
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ieder zal de balans in het leven vinden, al is het op het sterfbed. Want
het gaat uiteindelijk niet om dit leven op aarde, of men hier het geluk
en de voldoening vindt. Een gelukkig en harmonieus leven of een
rampzalig en eenzaam leven zijn beide voorbereidingen op het bereiken
van de volmaaktheid in de harmonie bij de AllerEerste. Waarbij
aangetekend moet worden dat geen enkel mensenleven compleet
gelukkig en harmonieus of totaal rampzalig en eenzaam is.

In Luciwers wereld nu worden de verschillen tussen levens van mensen
hiérarchisch uitgelegd; welke godsdienst of non-religie men ook beziet.
Een bedelaar is er slecht aan toe en heeft een harde leerschool alvorens
"het rijk der hemelen" te betreden. Zo kan men het althans uit Jezus'
woorden halen; maar vaker ziet men tegenwoordig een bedelaar als
iemand die zijn toestand als straf opgelegd heeft gekregen of aan de
bedelstaf zijn het gevolg van een luie houding.
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Maar wie de bedelaar een aalmoes verstrekt doet een goede daad. Om
in die zin goed te doen, dient men dus geld te hebben. De sussing van
het geweten van de rijken van deze aarde. Letterlijk het sussen, het
dempen van het geweten; het is het werk van Luciwer.

Dit is maar een klein voorbeeldje, niet eens een onbekende, voor de
verdraaiingen van Luciwer. Want uiteraard is het een goede daad met
anderen te delen. Om het als rechtvaardiging te gebruiken voor het
opeenhopen van bezit is weer zo'n typische vermengeling van waarheid
en leugen.

De grootste vermengeling met leugen zit hem natuurlijk in het verhullen
van het leren in deze tweede wereld en het groeien naar balans en
harmonie. In een wereld waarin de pijn van het leven gezien wordt als
de schuld en boete die men moet doen ten overstaan van een wrekende
'god', wordt de 'god' op den duur afgezworen en blijft de Liefde
onontdekt.

En in een leven waarin het ongeluk dat iemand overkomt gezien wordt
als iets dat 'god' de mens aandoet, wordt het onbegrijpelijk dat die 'god’
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ook Liefde is. Kijk naar hoe de westerse wereld ontkerkelijkte na de
monstrueuze moord op miljoenen Joden, homo's en lesbiennes,
zigeuners en nog eens miljoenen soldaten aan de fronten.

Een 'god' die dit toestaat verwerpt men toch. Want wat was in
hemelsnaam de schuld van Anne Frank, wat was de boete die de vijftien
jarige jongen moest doen die een kneep in de wang kreeg en Berlijn
mee moest verdedigen.

Geen weldenkend mens in de christelijke wereld kon dit op den duur
verwerken, zonder van het geloof te vallen. En de religie van het
materialisme kon zijn intrede doen.

Maar ook in de islam en het boeddhisme is deze vorm van schuld en
boete een centrale leerstelling en daarom zullen deze religies de weg
van het christendom volgen. Een proces dat zeer versneld kan worden
door het steeds verder doordringend materialisme.

En om dit oprukkend materialisme te keren staan overal de nieuwe
goeroes en de nieuwe ayatollah's op om de mensen terecht te wijzen.
Weinig begrijpen zij van wat zij doen, want door hun vermaningen van
bovenaf over de massa's te strooien, voldoen zij aan Luciwers
hiérarchisch principe. Doe boete, doe boete, roepen deze mannen van
bovenaf de berg, de kansel of de minaret. Zij zullen in hun leven leren
dat er niemand meer naar hen zal luisteren.

En Luciwer smeedt zijn plannen zo, dat het zou kunnen worden dat
ieder naar zijn wetten leeft. De wetten van het materieel
waarneembare.

Maar wie dit leven ziet voor wat het is, het ziet als de leerschool die het
is om de Liefde te ontdekken die in ieder van ons klaar ligt om ontdekt
te worden, zal voor dat wat hem overkomt niet de schuld op een ander
schuiven, maar zal er de consequenties uit trekken.

Wie schuld en boete loskoppelt van het hiérarchisch stelsel van Luciwer
en dat als het begin ziet van het oppakken van de eigen
verantwoordelijkheid, die zal de Liefde ontdekken.

Een Liefde die niet meer zijn tegendeel heeft in haat. Bijvoorbeeld haat
voor Luciwer die ons allen van het echte pad tracht te houden. Maar de
ontdekking van de Liefde die samen met WarmeSchoonheid en het Licht
dat men zelf is, er voor zorgt dat ieder mens, elke ziel de balans vindt.
En zo zal het gaan, want op den duur zal ook Luciwer de Liefde
ontdekken.
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